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Beste lezer  
 
 
September is altijd een drukke maand: het begon op 9 september met de 
Vrijetijdsmarkt, een gezellige bedoening en een blij weerzien van 
mensen actief in andere verenigingen; een fijne babbel met heel wat 
passanten; jongeren op zoek naar documentatie en informatie voor een 
schoolopdracht; en al wie er zin in had kreeg een tas koffie met vlaaien 
op grootmoeders wijze. Kortom, een succes ondanks de hitte.  
 
’s Anderendaags was het Open Monumentendag. Net als vorig jaar werd 
het een samenwerking tussen Lokeren en Moerbeke. Als heemkring 
hebben we onze medewerking verleend aan de dienst Toerisme bij het 
tot stand komen van de app die u langs heel wat mooie woonsten in 
onze stad loodst . André Verstraeten gaf een rondleiding in ’t Meersdael. 
Zijn brochure werd door de dienst Toerisme gratis aangeboden voor alle 
leden van beide heemkringen, Arcus en de Souvereinen. Die vindt u hier 
dan ook terug in uw omslag. 
 
Op donderdag 14 september volgde dan de Academische Zitting voor 
onze Buitengewone Uitgave nr. 22, “175 jaar zorg in Eksaarde” door 
Jeanine Bellens, gekoppeld aan de tentoonstelling “Zorgzaam 
Eksaarde”, samengesteld door Georges Tallir. De kerk van Eksaarde zat 
afgeladen vol. Een onvergetelijke start van het project “Zorg in 
Eksaarde”, een initiatief van de heemkring, de leden van de 16de Statie 
en woonzorgcentra Sakura. 2023 is immers een bijzonder jaar voor 
Eksaarde: 175 jaar geleden opende het hospice zijn deuren, 25 jaar 
geleden verhuisden de bewoners naar de nieuwbouw “Hof van 
Eksaarde” en 5 jaar geleden werd de werking overgenomen door 
woonzorgcentrum Sakura.  
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Normaal brengen we ongeveer om de twee jaar een Buitengewone 
Uitgave uit, maar dit jaar maken we hierop een uitzondering. Hou alvast 
22 december vrij in uw agenda, want dan is er de Academische Zitting 
voor onze Buitengewone Uitgave nr. 23, “De Bibliografie van de 
geschiedenis van Lokeren – Eksaarde – Daknam” door Hilaire Liebaut. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar bijlage 1.  
 
Dan is er natuurlijk ook nog de gewone werking van onze heemkring: de 
publicatie van ons tijdschrift, deel drie; eind september. Zes bijdragen 
met uiteenlopende inhoud liggen klaar om gelezen te worden: Jan Van 
Slycken brengt u het verhaal van “Florimond Callebaut, gymnast, 
sieraadschilder en kunstschilder uit de Roomstraat.” Johan Terryn brengt 
“Laurentius Diaken” op het voorplan. Jacqueline Baetens rondt haar 
cyclus over “De Lokerse duivenmelkers” af. Walter Anthuenis vestigt de 
aandacht op de verdwaalde V1-bom die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een ravage aanrichtte aan de Pontweg in Daknam. Nico Van 
Campenhout geeft een inkijk in “De gemeentelijke administratie in de 
vroege 19de eeuw” in datzelfde Daknam, hoe simpel en eenvoudig het 
toen allemaal nog was. Lies Vervaet tenslotte vervolledigt haar verhaal 
over het vlasroten. Deze landbouwactiviteit verdween volledig uit het 
landschap, maar Lies verwijst naar de belangrijke rol die de nog 
bestaande vlasrootputten (kunnen) spelen in het huidige eco-systeem. 
 
Graag vestigen we nog uw aandacht op bijlage 2 en 3. Mario Hoste 
maakte samen met Eddy Michotte een boek over de “Loges in het 
Waasland in de 19de eeuw”. In voorverkoop kost het € 25, nadien € 30. 
U kan het ook bestellen bij mario.hoste1@telenet.be of 
eddy.michotte@telenet.be.  
Romain Vanlandschoot brengt ons tenslotte de evolutie  
 “Van Frontbeweging naar Frontpartij”. 
 
Raadpleeg zeker af en toe onze website, onze site op facebook en de 
Infokrant. Ook daar verschijnt regelmatig bijkomende informatie over de 
werking van onze heemkring. De stijgende papierprijs en 
verzendingskosten dwingen ons als het ware niet langer gebruik te 
maken van “papieren uitnodigingen“, verstuurd met de post! 
Ondertussen staat op zaterdagochtend de deur van ons lokaal in 
Daknamdorp 54 wijd open voor u. Kom gerust langs, een kopje koffie 
staat altijd klaar. 
 
Geniet van al die lectuur en….hou het gezond. 
 

Het bestuur 
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